
Lieve voetbalvriendjes van KM Torhout 
Beste mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 

 

Wat fijn om jullie allemaal weer te mogen schrijven! Vanuit Spanje heb ik 
samen met mijn Pieten goed nieuws gehoord: al mijn flinke voetballertjes 
van de U5, U6, U7, U8 en U9 hebben zich het hele jaar heel goed gedragen! 
Jullie hebben goed getraind, naar jullie trainers geluisterd en vooral veel 
plezier gemaakt op het veld. Daar word ik heel blij van. 

Omdat ik zulke lieve en sportieve kinderen niet zomaar voorbij kan rijden, 
heb ik mijn grote boek en mijn agenda erbij genomen. En ja hoor: ik heb wat 
geschoven met mijn planning, zodat ik op zaterdag 6 december zeker bij KM 
Torhout kan langskomen! 

Rond 16u00 verwacht ik al mijn voetballertjes in de grote kantine van de 
Velodroom (club 110). De mama’s, papa’s en grootouders mogen 
ondertussen genieten van een lekker drankje in de kantine of in café De 
Velodroom. 
En omstreeks 16u30 stap ik, samen met mijn Pieten, zelf binnen om jullie 
allemaal te begroeten! 

Er zullen natuurlijk lekkernijen zijn voor alle kinderen, want wat is een 
bezoek van de Sint zonder iets lekkers? Ook broertjes en zusjes zijn van harte 
welkom — hoe meer vrolijke gezichtjes, hoe beter! 

Inschrijven hoeft niet, hoor. Deze feestelijke namiddag wordt jullie gratis 
aangeboden door KM Torhout. Ik hoop op een grote opkomst, zodat we er 
samen een onvergetelijk moment van kunnen maken. 

Tot heel binnenkort, lieve sportievelingen! 
Blijf flink, train goed, en vergeet niet af en toe een schoentje te zetten… 

Warme groeten uit Spanje, 

 

 
Sinterklaas 
& zijn trouwe Pieten 

 

 


